
In stilte en in alle eenvoud overleed

De heer

Emile Derison
echtgenoot van Dorothea De Smet

geboren te Laken op 28 oktober 1936 en zachtjes ingeslapen 
in het AZ Jan Portaels te Vilvoorde op 2 maart 2024

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben 
in de Sint-Servaasbasiliek te Grimbergen
 op maandag 11 maart 2024 om 10 uur

Samenkomst en begroeting in de basiliek vanaf 9.40 uur
(Kerkplein 9 - 1850 Grimbergen)

Nadien wordt de urne, in intieme kring, begraven in 
het urnenveld op de begraafplaats van Koningslo - Vilvoorde

Bloemen noch kransen,
maar liever een gift aan:

‘Alzheimer Liga Vlaanderen’
op rek.nr.: BE87 3101 0355 8094

met de vermelding: ‘In herinnering aan Emile Derison’

U kan een laatste groet brengen aan Emile 
in het funerarium Willems, de Villegas de Clercampstraat 7

 te 1853 Strombeek-Bever, op afspraak: 02/267.17.97

Rouwadres:
Familie Derison - De Smet
p/a Uitvaartzorg Willems
de Villegas de Clercampstraat 1
1853 Strombeek-Bever

Dit melden u met droefheid:

Dorothea De Smet,	
zijn echtgenote.

Rudy en Myriam Derison - Hallemeersch,
	 Stijn en Cristina,
	 Bram en Stephanie,
		  Kyani en Kelya,
	 Joke,
Marc en Christine (†) Derison - Ceysens,
	 Brenda en Jeroen,
		  Kleo en Niel,
	 Kelly en Bram,
		  Wout en Marie,
Christel en Didier Beauthier - Derison,
	 Ronan,
	 Killian en Nele,
Guido Derison en Esmeralda Priëels,
	 Imke en Jef,
	 Kobe,	

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Delen mee in het verdriet:

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Derison, De Smet, Bourgois, Verdoodt, Huysmans 
en aanverwanten.

Met dank voor de goede zorgen aan Dr. Stevens 
en het personeel van wzc Heilig Hart te Grimbergen, 
in het bijzonder Rebecca en haar team van afdeling Prinsenbos, 
aan Huisartsenpraktijk Amandus en de dienst Inwendige 
Geneeskunde 1 van het AZ Jan Portaels

Uitvaartzorg Willems - Strombeek-Bever 02/267.17.97 - Wemmel 02/460.51.52
Rouwregister online www.begrafenissen-willems.be

Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.

Wat wij van hem bezaten,
is altijd om ons heen.




